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Nieuws uit onze geloofsgemeenschappen
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Onze Lieve Vrouw van Fatima op de Belte

Sacramentsprocessie 2 juni

Op de 2°¢ zondag na Pinksteren werd in parochieverband weer de traditionele jaar-
lijkse sacramentsprocessie gehouden in de OLV van Fatima-kerk op de locatie
De Belte. Vrijwilligers en koorleden van meerdere locaties hadden zich weer
volledig ingezet om er een plechtige, mooie viering van te maken. De kerk en
buitenom was prachtig versierd met mooie wit-gele vlaggen en ook het weer zat ge-
lukkig mee. Pastoor Monninkhof en pastor Ria Doornbusch gingen voor in de viering.
Op deze dag werd weer gevierd dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus
centraal staat in de Eucharistie in de geconsacreerde offergaven. De Heilige Hostie
werd in de Monstrans gedaan en door de pastoor voor gedragen in de processie
naar het rustaltaar op het kerkhof. Er was een mooie opkomst en na de viering
genoot ieder in de parochiezaal De Zandbelt van een bakje koffie of thee en een
heerlijke plak krentenwegge.

Dank aan ieder die geholpen heeft en graag tot volgend jaar!
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Heilige Alphonsus de Liguorie te Slagharen

Jubilea St. Caeciliakoor en Pauselijke onderscheiding

Zaterdagavond 15 juni jl. was er een feestelijke Eucharistieviering, waarin vier koorleden wer-
den gedecoreerd met een onderscheiding. De voorzitter van het St. Caeciliakoor, Antoon Gerrits,
en hoofdcelebrant Vicaris R.G.W. (Ronald) Cornelissen, reikten samen de onderscheidingen uit
aan Grady Mecklenfeld voor 40 jaar koorlid met de gouden St. Gregorius eremedaille en

Elly Sieljes en Sander Berg, beiden 25 jaar koorlid, met de zilveren St. Gregorius eremedaille.
Klaas Herman Hagels werd onderscheiden voor 50 jaar organist/dirigent van het St. Caecilia-
koor met de Speld “50” voorop een bestaande eremedaille.

Daarnaast werd Klaas Herman Hagels door Vicaris Cornelissen gedecoreerd met de Pause-
lijke onderscheiding ‘Bene Merenti’ voor zijn tomeloze muzikale inzet voor vele kerkkoren.
Voor zover bekend is Klaas Herman Hagels een van de weinige niet-katholieken die een Pause-
lijke onderscheiding hebben verdiend binnen onze parochie/Bisdom.

Aan deze feestelijke eucharistieviering werd medewerking verleend door 90 koorleden van ver-
enigde koren uit Hoogeveen, Ommen, Hellendoorn, Nieuw Heeten, De Belte en Slagharen.
Organist Sander van Marion, pianist Arjen Hagels, violist Elskelien Nijmeijer en dirigent

Klaas Herman Hagels begeleiden het koor muzikaal.

Na afloop van de viering was er een gezellige receptie waar gelegenheid was om de jubilarissen te
feliciteren, onder het genot van een hapje en een drankje.




Heilige Nicolaas te Lierderholthuis

Oecumenische Viering

Geloven doe je samen en daarom komen we als gelovigen uit Heino en Lierderholthuis
enkele keren per jaar samen in één kerk om ons Christelijke geloof te beleven.

De oecumenische werkgroep had voor zondag 30 juni een viering voorbereid.

Dominee Lieke van Houten, Gidion van Tongeren en Japke de Vries waren de voorgangers
Thema van de viering was ‘Laten we oversteken’. , ‘ 7 2
In de overweging werd ingegaan op de evangelische
lezing. Jezus gaat respectvol om met vrouwen die hij
ontmoette. Een voorbeeld daarvan is het voorval dat
Jezus met Jairus op weg was naar zijn huis omdat zijn
dochter op sterven lag. Onderweg kwam er een zieke
vrouw achter Jezus staan en raakte zijn mantel aan.
Hij stond stil en gaf haar alle nodige aandacht.

Voor Jezus is iedereen gelijk. Toch is de vrouwelijke
pastor in de kerk een punt dat gevoelig ligt en bedis-
cussieerd wordt. Vrouwen in de kerk mogen op allerlei
manieren bijdragen en meedoen, maar de vrouwelijke
voorganger is in de kerk nog steeds niet vanzelf-
sprekend. Laten we oversteken om grenzen te
verleggen, om aangeraakt te worden, om elkaar te
respecteren en niet te kwellen.

Na afloop van de viering staken de kerkgangers de
Lierderholthuisweg over om in de tuin van de

fam. Ogink te genieten van het koffieconcert van
muziekvereniging Salland.

Schoolviering

Vrijdagochtend 5 juli kwamen de kinderen uit Lierderholthuis samen in de feesttent.
Omringd door kermisattracties, een muziekkoepel en
podium vierden ze met juffen, ouders en grootouders
dat het schooljaar bijna voorbij is.

Gerard nam als voorganger de kinderen mee in de
dienst, waarbij omzien naar elkaar en opkomen
voor de ander centraal stonden. Op prachtige
wijze vertelde hij over een man die onderweg
overvallen en mishandeld werd, en niet geholpen
werd door zijn naaste maar door zijn vijand, een
Samaritaan. Hij bracht dit verhaal terug naar de
huidige tijd, waarbij een kind wordt geplaagd op het
schoolplein en de vraag was, grijp je in, of kijk je
weg. Ook de juffen, ouders en kinderen hadden
een belangrijke rol in de dienst. Ze lazen een
gebed voor of brachten een lezing, afgewisseld met
verschillende liederen die door alle kinderen vol-
mondig mee werden gezongen. Met deze mooie
samenkomst openden we het kermisweekend en de
vakantie met in gedachte de boodschap, kijk om
naar elkaar, verwonder je en weet dat God, waar
je ook gaat, altijd bij je is.

We wensen iedereen een goede vakantie.




Kermisviering

Het is goed om even tijdens het feestweekend een pauze in te lassen, een rustmoment of
tijd voor iets anders dat ook van waarde is! Deze gelegenheid was er op zondagochtend om
9.30 uur in de feesttent. Thema van de gebedsviering was ‘Ongelofelijk’.

Gerda Wellenberg en Bart Reuvenkamp waren voor deze
viering uitgenodigd om ons meer inzicht te geven over de
‘bouw- reizen’ van de stichting Red Horse Company naar
de Filipijnen. Een belangrijke werkwijze van RHC is het in
gang zetten en zorgdragen voor voldoende budget van één
project. Dit is belangrijker dan het zelf afbouwen. Dit is vol-
doende om de dingen sneller in beweging te zetten zodat
met plaatselijke middelen de bevolking zelf een nieuwe
toekomst kan opbouwen. De plaatselijke contactpersoon en
de bevolking selecteren de mensen die in aanmerking komen
om een nieuwe start te maken. Zij zijn ook diegene die de
bouwplek uitzetten. De vrijwilligers sluiten zich dan bij de
plaatselijke bouwvakkers aan. De huizen worden tyfoon-
bestendig gebouwd.

Het is ongelofelijk, dat de RHC al die jaren al 90 gezinnen
een fatsoenlijk onderkomen heeft kunnen bieden. Om zo
verder te leven met meer aandacht aan de kinderen en aan
het onderwijs. Het ergste ongeluk voor de mens is niet de
honger, niet het ongeletterd zijn, zelfs niet het zonder werk
zitten. Het ergste ongeluk is te weten dat je niet meetelt, dat zelfs je leed wordt genegeerd en
je aan je lot wordt overgelaten! Ongelooflijk!! Dit geldt niet voor de mensen in de Filipijnen, die
ondanks dit alles de vrijwilligers steeds wéér diep weten te raken met hun volksaard. Zij zijn
vriendelijk, gastvrij, liefdevol, hebben 'n groot geloof en willen altijd alles geven, zonder er iets voor
terug te verwachten. Daar kan iedereen nog wat van leren!

Aan het eind van de viering werd er gecollecteerd, de opbrengst hiervan werd aan

Gerda Wellenberg en Bart Reuvenkamp aangeboden.

Restauratie kerkdeuren en binnenmuur

Op maandag 10 oktober zijn de grote toegangsdeur en de
sacristiedeuren gerestaureerd en een keer in de lak gezet.
Op 8 januari is de firma Klink begonnen met herstel van stuc-
werk achter in de kerk.

Omdat de buiten temperatuur te laag was, is er begin juni be-
gonnen met het aflakken van de buitendeuren en het sausen
van de binnenmuur. De kerkdeuren en de muur achter in de
kerk zien er weer prachtig uit.

De staties hangen weer op hun plek.

Zonder onze vrijwilligers zou ons kerkgebouw er niet zo goed
onderhouden en netjes uitzien. Dank aan alle vrijwilligers.

Ook dank aan iedereen voor jullie financiéle bijdrage die wij
mochten ontvangen tijdens de kerstcollecte (2023) en actie kerk-
balans. Hierdoor kunnen wij ons kerkgebouw onderhouden.




Diaconie

“” Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg....”

Geachte heer, mevrouw,

Met de groep “Het zoeken niet moe” gaan we weer een dag op Pelgrimage,

en wel op woensdag 25 september 2024.

We gaan deze keer niet zo ver van huis, en hebben gekozen voor een reisje haar Kampen.
Om de kosten te drukken vertrekken we met een bus vanuit Nieuwleusen.

We brengen in Kampen o.a. een bezoek aan het

Ikonenmuseum, met een rondleiding door een

gids. Hier is een nieuwe tentoonstelling, naast de

al bestaande collectie, genaamd “IKONA”, IKON ENM USEUM
die specifiek vrouwelijke heiligen op

orthodoxe Ikonen belicht. /“‘CJ

Na de lunch gaan we, onder leiding van Mink de Vries, een wandeling maken door oud Kampen.
Hij kan ons veel vertellen over de geschiedenis, de Kamper kerken, en de religieuze gebouwen.

Het programma is als volgt:
=== Met eigen vervoer gaan we naar de Maranathakerk
Burg. Van der Grondenstraat 73, 7711 HS Nieuwleusen
=== 9.00 uur vertrek vanaf de Maranathakerk met de Gebo bus naar Kampen
=== +/- 10.00 uur aankomst in Kampen
=== We beginnen met een kopje koffie
=== na de koffie begint de rondleiding in het Ikonenmuseum,
=== na de rondleiding gaan we samen lunchen
=== na de lunch volgt de stadswandeling
=== om 16.00 uur zijn we weer bij het Ikonenmuseum
en vertrekken van hieruit terug naar Nieuwleusen.
=== als u in het bezit bent van een Museumjaarkaart, heeft u op vertoon gratis toegang.
=== als u graag deel wilt nemen aan dit reisje, maar het financieel niet rond krijgt, kunt u
een beroep doen op de PCI- de Parochiéle Caritas Instelling van uw parochie.

De kosten voor deze pelgrimage bedragen € 60,-
We denken hier rond 17.00 uur weer aan te komen.
Wie belangstelling heeft kan zich nu al, onder voorbehoud, opgeven bij:

(opgave tot uiterlijk 15 september 2024)

Coby van der Veen, tel. 06 22121124 Email: cobyvdveen@gmail.com
Ria Mars, tel. 0572-371867 Email: marsria@hotmail.com
José Terhorst, tel. 06 19533563 Email: terhorstjose@gmail.com
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Pastoraal artikel

Met Maria op vakantie

“What is in the name?” (Wat doet de naam ertoe?) Met die vraag besluiten Engelsen vaak een ar-
gument. De oude Romeinen zouden kunnen antwoorden met een Latijns gezegde: “Nomen est
omen!” (De naam is een voorteken!) Meestal zie je aan de naam of iemand een man of een vrouw
is. Vroeger kregen kinderen bij het doopsel meestal (Latijnse) doopnamen van grootouders of
ooms en tantes. Meestal meerdere namen. Ik kreeg bij het doopsel de namen Antonius Hendrikus
Maria. De eerste twee namen van mannelijke heiligen. Maar bij mij, net als bij drie jongere broers,
werd de naam Maria toegevoegd. Dat vraagt om een verklaring.

22 augustus 1942 werd door Paus Pius Xll uitgeroepen als een feest van “Het onbevlekte Hart
van de heilige Maagd Maria”. Mijn ouders, vurige vereerders van de Heilige Maagd Maria, von-
den het een mooi gebaar en wenselijk om de naam Maria aan mijn doopnamen toe te voegen.
Hetzelfde deden ze bij de drie jongere broers. Zo hoopten ze natuurlijk op Maria’s voorspraak bij
God voor ons. Na het tweede Vaticaanse Concilie heeft de Paus de naam van het feest ver-
anderd. Nu vieren we op 22 augustus het feest van de Heilige Maagd Maria, Koningin. Nog
steeds feest van Maria. What is in the name?

“Liefde gaf haar duizend namen, maar geen één die schooner is dan...... (Onze Lieve Vrouw
van Vlaanderen). Dat schijnt een bekend lied te zijn in Vlaanderen. De cursieve naam tussen
haakjes kan vervangen worden door een andere plaatsnaam. Vooral in meer katholieke landen
vinden we vele bedevaartsplaatsen voor de heilige Maagd Maria. We kennen allemaal Lourdes en
Fatima. Velen zijn er geweest en bewogen en geinspireerd thuis gekomen. Hoelang duurt die
devotie en inspiratie?

Velen zullen deze zomer weer op vakantie gaan. Hoeveel mooie kerken zullen ze zien en be-
wonderen om hun mooie architectuur. In al die kerken vind je ook wel beeltenissen van de Heilige
Maagd Maria. Vaak ook met veel brandende kaarsen er voor. Wat betekent dat voor u? Goed om
ons daarop eens te bezinnen. Zoveel devote belangstelling voor een moeder en huisvrouw van
Nazareth van eeuwen geleden. Zou dat ook ons niet kunnen inspireren in deze tijd? Als we tijdens
vakantie zulke bedevaartsplaatsen en plaatsen van Mariadevotie bezoeken, zouden we ook ons-
zelf kunnen afvragen wat Maria ons te zeggen heeft in deze tijd. Ik denk, dat ze ook nu zal zeggen:
“Ga naar Jezus en doe alles wat Hij u zeggen zal!” Prettige vakantie!

Anton Wenker, MHM



